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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 

 

- Psalm 23b: 1, 2 en 5 

De Heer is mijn herder! ’k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens aan wat’ren der rust. 

 

De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, 

Hij schraagt m’als ik wankel, Hij draagt m’als ik viel. 

 

De Heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd! 

’k Zal immer verkeren in ’t huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen zijn liefde m’altijd. 

 

- Lied 344: 1, 2 en 3 (Hemelhoog) 

Ik geloof dat God mijn Vader Bron van al het goede is, 

die van hemel en van aarde Schepper, Herder, Hoeder is 

Hij zal weiden, medelijden, teder als een moeder is. 

 

Ik geloof dat Jezus Heer is, die zachtmoedig binnenrijdt, 

aan wie alle dank en eer is zaad tot ondergang bereid. 

Opgestaan en opgevaren keert Hij weer in heerlijkheid. 

 

Ik geloof de Geest, de Trooster, en één kerk, de ware bruid, 

de vergeving van de zonden, paaslicht dat ons graf ontsluit. 

Eeuwig samen zing ik ‘amen’, roep ik, God, uw glorie uit! 

 

- Lied 444: 1 en 2 (Hemelhoog) 

Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? 

Dan werken druk en droefenis mij nochtans tot een zegen. 

Dan waakt alom een eng’lenwacht, dan zie ik sterren in de nacht 

en bloemen op mijn wegen. 



 

En wat er dreig’, of wie er woed’, mijn Herder blijft mij leiden. 

Geen donker dal van tegenspoed kan van zijn staf mij scheiden. 

Hij blijft mij overal nabij, naar stille waat’ren voert Hij mij 

en liefelijke weiden. 

 

- Lied 467: 1 en 3 (Hemelhoog) 

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart, 

daar, in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 

Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê, 

ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee. 

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart, 

daar, in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 

 

Jezus, mijn dierb’re toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij; 

dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij! 

Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt, 

en ’t oog aan gindse kusten, uw heillicht gloren ziet. 

Jezus, mijn dierb’re toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij; 

dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvang dienst 12.40 uur 

 

Woorden van begroeting 

 

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen:             en niet laat varen het werk van Zijn handen 

 

Groet         

 

Zingen: HH 226: 1, 2 en 3 

 

God is getrouw, zijn plannen falen niet, 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 

Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 

en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 

volvoert zijn hand. 

 

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 

zijn heerschappij omvat de loop der tijden. 

Een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 

blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. 

De adem zijner lippen overmant 

de tegenstand. 

 

De heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt, 

doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen weten. 

Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 

heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. 

Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land, 

als Gods gezant. 

 



Overdenking: “God gaat door” 

 

n.a.v. Sefanja 3: 12-13 
12 Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten 

dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt. 
13  Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen, 

ze zullen geen leugens spreken, 

uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken. 

Ze zullen weiden en rustig liggen, door niemand opgeschrikt. 

 

Korte instrumentale improvisatie 

 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 

 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk  

 

Geen contant geld bij je? 

Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 

 

Zingen: NLB 910: 1 - 4 

 

Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt: 

de Heer is ’t die met vleugels van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, Hij zal ons ’t goede doen, 

Hij geeft na donkere regen een mild en klaar seizoen. 

 

Goddank, wij overdenken ’t geheim van onze Heer, 

het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, wat hij ook brengen mag. 

 

 

 



Hij die met heerlijkheden de leliën bekleedt, 

zal ook zijn kinderen kleden, Hij kent ons lief en leed. 

Geen schepsel wordt vergeten, Hij houdt het al in stand, 

die vogels geeft te eten, Hij voedt ons uit zijn hand. 

 

Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij. 

 

Zegen  

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers. 

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volg jij ons al via Facebook ?       alledagkerkamsterdam    
 

Beluister de preken via Spotify:  Podcast Alledagkerk 
 

De complete dienst is te beluisteren op de volgende dinsdag vanaf  

12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl 

Gedrukte tekst van de preek is aan te vragen bij: 

Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl 

www.alledagkerk.nl  - voor veel informatie, het complete rooster en 

het naluisteren van de dienst.  
 

  

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ of informeer bij 

penningmeester@alledagkerk.nl 
 

 

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook 

niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diensten met belangstellenden in de Engelse Kerk, 19.00 uur 

Komende zondagavond: spreker Ds. Taco Koster 

Muziek: Wilbert Magré 

 

 

Bestuur Alle-Dag-Kerk:  Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

       Everhard Zwart – secretaris    

       secretaris@alledagkerk.nl  

       Jaap van Rijn – penningmeester 

       Doke Hoekstra – bestuurslid 

       Ds. Koos Staat – bestuurslid  

http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.alledagkerk.nl/
mailto:penningmeester@alledagkerk.nl
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


KO M E N D E   M I D DA G PA U Z E D I E N S T E N  
 

 

17 december Voorganger: Ds. Wim Scheltens 

   (PKN, Lunteren) 

Organist: Everhard Zwart 

 

24 december KERSTFEEST ALLE-DAG-KERK 

Voorganger: Ds. Koos Staat 

(IJmuiden) 

   Piano: Rob van Dijk 

Orgel: Everhard Zwart 

   Hobo: Theo-Hans Kuijvenhoven 

   Vanaf 12.15 uur samenzang 
 

31 december OUDEJAARSDIENST ALLE-DAG-KERK 

Voorganger: Ds. Koos Staat 

(IJmuiden) 

   Piano: Wilbert Magré 

Orgel: Everhard Zwart  

Na afloop koffie met oliebollen 

 


