ORDE VAN DIENST
voor de viering op

zondag 18 januari 2026
in de Dorpskerk

aanvang: 10.00 uur

~ 2° Zondag na Epifanie ~

Voorganger : ds. Juup van Werkhoven-Romeijn
Ouderling van dienst  : Monique Brink

Diaken : Jan van der Kroon

Organist : Agnes van Bekkum

Koster : Ewout Lensvelt

VOORBEREIDING

Orgelspel: Andante uit het orgelconcert Op 4 No 4 in F major HWV 292
Georg Friedrich Handel (1685-1759)

Woorden van welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 489

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering

Kyriégebed, beantwoord met Lied 301k

Loflied: Lied 66 vers 1,2 en 7
Inleiding op de lezingen
DE SCHRIFT

Eerste lezing: Jesaja 62, 1-5 (NBV)
1 Omuwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.



Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER,

een koninklijke tulband in de hand van je God.

Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer troosteloos
oord, maar je zult heten Mijn verlangen

en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou

en je land wordt ten huwelijk genomen.

Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,

zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,

en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,

zo zal je God zich over jou verheugen.

Lied: 767 vers 1, 2,3 en 4

Tweede lezing: Johannes 2, 1-12 (NBV21)
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Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder
van Jezus was er,
en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem:
‘Ze hebben geen wijn meer.’
‘Vrouw, wat wilt u van Me?’
zei Jezus.
‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:

‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’

Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen
watervaten, elk met een inhoud van twee a drie metrete.
Jezus zei tegen de bedienden:

‘Vul de vaten met water.” Ze vulden ze tot de rand.

Toen zei Hij:

‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de

ceremoniemeester.’
Dat deden ze.
En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was,
proefde — hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden
die het water geschept hadden wisten het wel — riep hij de
bruidegom
en zei tegen hem:

‘ledereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze
dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot
nu bewaard!

Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij
toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Daarna ging Hij naar Kafarnaiim, met zijn moeder, zijn broers en zijn
leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.



Lied: 791 vers 1,4,5en 6

Overdenking

Lied: 527

GAVEN EN GEBEDEN

Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1¢: Bartiméus Fonds Als u een bijdrage wilt overmaken kan dat op rekening
NL 05 ABNA 0526 2626 21 t.n.v. Het Bartiméus Fonds.

2¢: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
via de Givt-app geven gebruik dan deze code

55
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Orgelimprovisatie

Mededelingen door de ouderling van dienst

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Componist Floris van der Put, Dichter Huub Oosterhuis

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368 ¢

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied (staande): 418 vers 1,2en 3


http://www.givtapp.net/

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Sonate all’epistola in F majeur
KV 244 Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

*kKk

MEDEDELINGEN

Agenda
di 20-01 14.30 Sierlijke Kroon

wo 21-01 10.30 Boetseren met Ernst

12.00 Kerk Open tot 14.00
do 22-02 10.30 Koffieochtend, KC

20.00 Leeskring met Immanuelkerk, Consistorie
za 24-01 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur

Sierlijke Kroon
We beginnen het nieuwe jaar op dinsdag 20 januari met een lezing door

Joan Patijn over de “van Bispincks” van Spaarneheuvel.
U bent van harte welkom.
Plaats: Kerkelijk Centrum. Tijd: 14:30 uur (inloop 14 uur)

Nieuwe kring
Woensdag 28 januari start er een nieuwe kring o.l.v. Baukje Sibma.

We laten nog even in het midden of het een boekenkring wordt of een
gesprekskring rond een thema. Dat bepalen we gezamenlijk op de eerste
middag. Om met elkaar kennis te maken vragen we een tekst, een boek of
gedicht mee te nemen dat u de afgelopen tijd geraakt heeft.

We komen elke 4e woensdag in de consistorie bij elkaar van 14.30 uur tot
16.00 uur. U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau (023-5241913) of bij
Liesbeth Spigt (0611387268 / spigt@telfort.nl)

Februari maaltijdmaand

Na de donkere, ongezellige januarimaand is het weer tijd voor een paar
gezellige maaltijden, voor alle gemeenteleden.

Ons ‘restaurant’ is open op vrijdag 6 februari, inloop 17:30 uur.

Die dag wordt er van 18:00 u tot 20:00 uur een Thaise maaltijd geserveerd.

Eet u liever tussen de middag warm en houdt u meer van de Hollandse keuken,
dan kunt u voor donderdag 12 februari 12:00 uur een plekje reserveren. Dan
hebben we een zgn. ‘Captains dinner’. Als u zich hiervoor opgeeft, dan kunt u na
de koffie blijven zitten. Drinkt u geen koffie met ons, dan is de inloop 11:30 uur.
De keuken gaat om 14:00 uur dicht.



mailto:spigt@telfort.nl

Voor beide maaltijden kunt u zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau; Tel. 023 —
524 1913, bureau@kerkpleinbloemendaal.nl. De kosten bedragen € 7,50 p.p.
per maaltijd, graag vooraf te betalen.

Opgeven voor 2 februari a.s. en wacht u hiermee niet te lang, want het maximum
aantal personen per keer is 30.

Als u zich hebt opgegeven maar onverhoopt toch bent verhinderd, wilt u dit dan
z.s.m. doorgeven, anders zijn we helaas genoodzaakt de gemaakte kosten in
rekening te brengen. Bovendien kan er dan nog iemand anders worden
uitgenodigd.

We gaan ervan uit dat u zelf voor vervoer zorgt, maar mocht dit een probleem
opleveren, geeft u dit dan even door.

Wilt u beide keren komen eten dan geldt, dat wie nog niet is geweest voorrang
heeft.

Namens werkgroep pastoraat, Liesbeth Spigt en Hetty Lub

Programma’s van Radio Bloemendaal
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.

Online vanaf 18 januari Dichtwerk met Leny Deurloo

In deze aflevering van Dichtwerk gaat het over de hoop. Leny Deurloo koos
ervoor om te beginnen met twee (vertaalde) gedichten van T.S.Eliot. En
gedichten van Vaclav Havel en Dietrich Bonhoeffer.

Orgelpunt met Kees Schuurman, in deze aflevering besteed hij aandacht
aan orgelcomposities van Johan Haaksma, gespeeld door Jaap Zwart op het
orgel van de Sint-Lambertuskerk van Hengelo.

Alle Dagq Kerk: deze week: ds. Erick Versloot, organist Rob van Dijk

Dienst zondag 25 januari 2026 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




