
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          zondag 25 januari 2026 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                 ~  Zondag 3e na Epifanie ~ 

   
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Henk ter Steege 
Diaken   : Anita de Groot 
Organist  : Dirk Out 
Koster   : Adriana Verkuyl 
  

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel: Cornet Voluntary in G van William Walond (1725-1770) 
 

Woorden van welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: 207                               
 

Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering           
 

Kyriëgebed 
                
Loflied: 981    

        

Inleiding op de lezingen 
 

DE SCHRIFT 
 

Eerste lezing: 1 Samuel 9, 14-27 en 10, 1-9 NBG aangepast 
14  Zij gingen dan naar de stad en toen zij de stad ingingen, kwam Samuël  
      juist naar buiten, hun tegemoet, om naar de offerhoogte te gaan.  
15  De Heer nu had één dag voor de komst van Saul aan Samuël  
      geopenbaard: 
16 Morgen zal Ik een man uit het land van Benjamin tot u zenden;  

hem zul je tot vorst over mijn volk Israël zalven en hij zal mijn volk 
verlossen uit de macht van de Filistijnen. Want ik heb acht geslagen 
op mijn volk, omdat zijn hulpgeroep tot mij is doorgedrongen.  

 
 
17  Toen Samuël Saul zag, gaf de Heer hem te kennen: 
 Dit is de man over wie ik u gesproken heb,  
  deze zal over mijn volk heersen.  
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18  Saul nu, kwam naar Samuël toe midden in de poort en zei: 
 Wijs mij toch, waar het huis van de ziener is.  
19  Samuël antwoordde Saul: 
 Ik ben de ziener. Ga voor mij uit de offerhoogte op. Vandaag blijf je  

bij mij eten en morgenvroeg zal ik je uitgeleide doen.  
 En over alles wat je bezighoudt zal ik je vertellen.  
20 Wat je ezelinnen betreft, die sinds drie dagen zoek zijn,  
 maak je daarover niet bezorgd, want zij zijn terecht.  
 Maar naar wie is Israël verlangend op zoek? Naar jou en je familie?  
21  Saul echter antwoordde: 
 Maar ik ben een Benjaminiet, een van de kleinste stammen van  

Israël. En is mijn geslacht niet het geringste van alle geslachten van  
de stam Benjamin? Waarom spreek je dan zo tegen mij?  

22  Daarop nam Samuël Saul en zijn knecht mee, bracht hen in het vertrek en     
      gaf hun een plaats aan het hoofd van de genodigden, ongeveer dertig man.  
23  En Samuël zei tot de kok: 
 Breng het stuk dat ik u gaf waarvan ik zei: ‘Houd het apart’.  
24  Toen diende de kok de rechterachterbout op en zette die Saul voor.   
      En hij zei: 
 Zie, wat overgebleven is, wordt u voorgezet. Eet, want voor het feest  
  is het voor u bewaard toen ik zei: ‘Ik heb het volk genodigd’.  
      Zo at Saul op die dag met Samuël.  
25  Daarna daalden zij van de hoogte af naar de stad.  
      En hij sprak met Saul op het dak.  
26  Zij stonden vroeg op en toen het morgenrood begon te gloren, riep  
      Samuel Saul, die op het dak was en zei: 
 Sta op, dan zal ik je uitgeleide doen.  
      Toen stond Saul op en zij beiden gingen naar buiten, hij en Samuël.  
27  Toen zij aan de grens van de stad gekomen waren, zei Samuël tot Saul: 
 Zeg de knecht dat hij voor ons uitgaat 
 – daarop ging deze weg – 
 maar blijf jij nu staan, dan zal ik je het woord Gods doen horen.  
 
10, 1 Toen nam Samuël de oliekruik,  
      goot haar uit over zijn hoofd, kuste hem en zei: 
 Heeft de Heer je niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd?  
2 Wanneer je heden van mij bent weggegaan, zul je twee mannen  

ontmoeten bij het graf van Rachel, in het gebied van Benjamin, te  
Selsach. Die zullen tot je zeggen: ‘De ezelinnen die je bent gaan 
zoeken, zijn terecht. En zie, je vader denkt niet meer aan het geval 
met de ezelinnen, maar over jou is hij bezorgd en hij zegt: 

 Wat kan ik voor mijn zoon doen? 
3 Als je dan verder trekt en bij de terebint van Tabor komt, zullen je daar 

drie mannen ontmoeten op weg naar God in Betel; één van hen 
draagt drie bokjes, een ander drie broden en de derde een kruik wijn.  



3 

 

4 Zij zullen je begroeten en je twee broden geven,  
 die je van hen zult aannemen.  
5 Daarna zul je te Gibea Gods komen, waar de wachtpost van de 

Filistijnen is.  Zodra je daar de stad ingaat, zul je een schare 
profeten tegenkomen, die van de hoogte afdalen, vóór hen uit 
harpen, tamboerijnen, fluiten en citers; zelf zullen ze in 
geestvervoering zijn.  

6 Dan zal de Geest van de Ene je aangrijpen: Je zult met hen in 
geestvervoering geraken en een ander mens worden.  

7 Wanneer deze tekenen aan je geschieden,  
 doe dan wat je hand vindt, want God is met je.  
8 Je zult je voor mij uit naar Gilead begeven en zie, ik zal naar je toe 

komen om brandoffers te offeren en vredeoffers te slachten.  
 Zeven dagen zul je wachten 

totdat ik bij je kom en je te kennen geef wat je zult doen.  
9  Terwijl hij zich omkeerde om van Samuël weg te gaan, schonk God hem  
    een ander hart.  
    En al de genoemde tekenen geschiedden op die dag. 
 
Lied: 321: 1, 2, 3, 6 en 7         

Tweede lezing: Mattheus 4, 12-22 NBG aangepast 
 
12 Toen hij vernam, dat Johannes overgeleverd was,  
 trok hij zich terug naar Galilea.  
13 En hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, 
 aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali,  
14 opdat vervuld zou worden het woord,  
 door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zei: 
15 het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over 

de Jordaan, Galilea der heidenen: 
16  het volk dat in duisternis gezeten is,  
  heeft een groot licht gezien,  
  en voor hen die gezeten zijn  
  in het land en de schaduw des doods,  
  is een licht opgegaan.  
17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 
  Bekeer je,  
  want het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen.  
18 Toen hij nu langs de zee van Galilea ging, zag hij twee broeders -  

Simon die Petrus genoemd wordt en Andreas, zijn broeder -  
 een net in zee werpen; want zij waren vissers.  
19 En hij zei tot hen: 
  Kom achter mij en ik zal je vissers van mensen maken.  
20 Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden hem.  
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21 En vandaar verdergegaan,  
 zag hij nog twee broeders,  
 Jacobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, zijn broeder,  
 in het schip met hun vader Zebedeüs,  
 terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen.  
 En hij riep hen.  
22 Zij lieten dan terstond het schip en hun vader achter  
 en volgden hem. 
 
Lied: 531       

Overdenking 
 
Orgelspel: Siciliano, BWV 1031 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e: Artsen zonder Grenzen Uw bijdrage is heel welkom op rekeningnummer 
NL13 INGB 0000 0040 54 t.n.v. Artsen zonder Grenzen. 
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
Orgelimprovisatie 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961  
_____________________________________________________________ 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 c                        
 

http://www.givtapp.net/
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We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied: 990                                                    
 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
 
 
 
Orgelspel: ’Nun danket alle Gott’, van Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) 
 
    *** 
MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
wo 28-01  10.30 Boetseren met Ernst, KC 

12.00  Kerk Open tot 14.00 
   14.30 Kring Baukje Sibma, Consistorie 
do  29-01  10.30  Koffieochtend, KC  
za 31-01  GEEN Kerk Open   
 
Nieuwe kring 
Woensdag 28 januari start er een nieuwe kring o.l.v. Baukje Sibma.  
We laten nog even in het midden of het een boekenkring wordt of een 
gesprekskring rond een thema. Dat bepalen we gezamenlijk op de eerste 
middag. Om met elkaar kennis te maken vragen we een tekst, een boek of 
gedicht mee te nemen dat u de afgelopen tijd geraakt heeft.  
We komen elke 4e woensdag  in de consistorie bij elkaar van 14.30 uur tot 
16.00 uur. U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau (023-5241913) of bij 
Liesbeth Spigt (0611387268 / spigt@telfort.nl) 
 
Februari maaltijdmaand 
Na de donkere, ongezellige januarimaand is het weer tijd voor een paar 
gezellige maaltijden, voor alle gemeenteleden.                                                                                                                
Ons ‘restaurant’ is open op vrijdag 6 februari, inloop 17:30 uur.                                                                
Die dag wordt er van 18:00 u tot 20:00 uur een Thaise maaltijd geserveerd.  
Eet u liever tussen de middag warm en houdt u meer van de Hollandse keuken, 
dan kunt u voor donderdag 12 februari 12:00 uur een plekje reserveren.  
Dan hebben we een zgn. ‘Captains dinner’. Als u zich hiervoor opgeeft, dan  
kunt u na de koffie blijven zitten. Drinkt u geen koffie, dan is de inloop 11:30 uur.  
Voor beide maaltijden kunt u zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau; Tel. 023 – 
524 1913, bureau@kerkpleinbloemendaal.nl. De kosten bedragen € 7,50 p.p.  
per maaltijd, graag vooraf te betalen.                                                                                            
Opgeven vóór 2 februari a.s. en wacht u hiermee niet te lang, want het maximum 
aantal personen per keer is 30. 

mailto:spigt@telfort.nl
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Als u zich hebt opgegeven maar onverhoopt toch bent verhinderd, wilt u dit dan 
z.s.m. doorgeven, anders zijn we helaas genoodzaakt de gemaakte kosten in 
rekening te brengen. Bovendien kan er dan nog iemand anders worden 
uitgenodigd. 
We gaan ervan uit dat u zelf voor vervoer zorgt, maar mocht dit een probleem 
opleveren, geeft u dit dan even door. 
Wilt u beide keren komen eten dan geldt, dat wie nog niet is geweest voorrang 
heeft.  
Namens werkgroep pastoraat, Liesbeth Spigt en Hetty Lub 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 25 januari: Aangeraakt met Joost van den Boogert. 
 
Alle Dag Kerk: deze week: ds. Wouter Klouwen, organist Everhard Zwart 
 
 

                                          
Dienst zondag 1 februari 2026 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 

 
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 


