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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

-Psalm 90: 1 en 8

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.

O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,

het werk van onze hand, bevestig dat.

-NLB981:1,2en 3

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.



-NLB512:1,2,3en7
O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;

uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.

Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed;

O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek.

-HH399:1,2en3

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is,

en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen Jezus Christus is de Heer!



Aanvang dienst 12.40 uur

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: NLB 513

God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

Overdenking: “Nieuwe ontmoetingen”

n.a.v. Handelingen 8: 26 - 35

Filippus en de Ethiopiér

26 Fen engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar
de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’#’ Filippus deed wat hem
gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar
een Ethiopiér, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de
koningin van Ethiopié, die belast was met het beheer van haar
schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te



aanbidden %8 en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet
Jesaja te lezen. %° De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in
de wagen.”3° Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de
profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 3" De
Ethiopiér antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg
geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen
zitten. 32 Dit was het schriftgedeelte dat hij las:

‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid;

als een lam dat stil is bij zijn scheerder

deed Hij zijn mond niet open.

33 Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan,

wie zal van zijn nakomelingen verhalen?

Want op aarde leeft Hij niet meer.’

34 De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet
het heeft? Over zichzelf of over een ander?’ 3> Daarop begon Filippus
met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze
schrifttekst als uitgangspunt nam.

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom

Zingen: NLB 801:1, 2,5,6en 7

Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.



Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht

in elk ander mens aanschouwen
't lichten van Gods aangezicht.

Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

Eén van hart en één van zinnen,
één in onze aardse strijd,

in ons hemels overwinnen,

één in tijd en eeuwigheid.

Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

Zegen

Uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers.

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.




Volg jij ons al via Facebook ?  alledagkerkamsterdam n
Beluister de preken via Spotify: Podcast Alledagkerk 6

De complete dienst is te beluisteren op de volgende dinsdag vanaf
12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Gedrukte tekst van de preek is aan te vragen bij:

Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

www.alledagkerk.nl - voor veel informatie, het complete rooster en
het naluisteren van de dienst.

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status.
Zie website onder ‘Schenken’ of informeer bij
penningmeester@alledagkerk.nl

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van
korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook
niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor
de middagpauzediensten.

Bestuur Alle-Dag-Kerk: Ds. Dirk van Duijvenbode - voorzitter
Everhard Zwart - secretaris
secretaris@alledagkerk.nl

Jaap van Rijn - penningmeester
Doke Hoekstra - bestuurslid
Ds. Koos Staat - bestuurslid

Diensten met belangstellenden hier in de Engelse Kerk.
Komende zondag 19.00 uur: Spreker Ds. Taco Koster
Muziek: Benjamin Bakker
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KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

14 januari

21 januari

28 januari

4 februari

11 februari

Voorganger: Ds. Erick Versloot
(PKN, Mijdrecht)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Ds. Dirk van Duijvenbode
(PKN, Hoek van Holland)
Organist/pianist: Wilbert Magré

Ds. Wouter Klouwen

(PKN, Haren)

Organist/pianist: Everhard Zwart
Ds. Wim Scheltens

(PKN, Lunteren)

Organist/pianist: Rob van Dijk
Diaken André van Aarle

(RK, Langeraar)
Organist/pianist: Wilbert Magré
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