
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          zondag 8 februari 2026 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                 ~  Zondag 5e na Epifanie ~ 

   
Voorganger  : ds. Tjitske de Vries-Meijer 
Ouderling van dienst : Beppechien Bruins Slot 
Diaken   : Anne-Marie Scheeres 
Organist  : Dirk Out 
Koster   : Adriana Verkuyl 
Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche   : Voor alle kinderen van 0-4 jaar 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Uit Sonate IV: Allegretto  

      van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
 
Woorden van welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: 212 vers 1, 2, 3 en 4          

 
Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering           

 
Kyriëgebed              
 
Loflied: Lied 305 vers 1, 2 en 3                   

 
De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de kinderkring  
Met de kinderen: lied 288      
  
Inleiding op de lezingen 
 
DE SCHRIFT 

 
Eerste lezing: Jesaja 8:21- 9:6 (NBV21)  
21 Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze 

zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God 
vervloeken. Ze kijken omhoog  
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22 of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; 
donker en somber is het, nacht overal. 23En wie daardoor omsloten 
wordt, zal niet ontkomen. 

Zoals het land van Zebulon en Naftali 
in het verleden smadelijk bejegend is, 
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, 
het land aan de overkant van de Jordaan 
en het domein van andere volken. 
 
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 

2 U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

3 Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

4 Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, 
ze vallen ten prooi aan het vuur. 

5 Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 

6 Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 
en staan vast voor altijd en eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten 
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 

 
Lied: 90 vers 1 en 8                    
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Tweede lezing: Johannes 8: 12-16 (NBV21)  
12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei:  

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit 
meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’  

13 De farizeeën wierpen tegen:  
‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want U getuigt over 
uzelf.’  

14 Maar Jezus ging verder:  
‘Ook al getuig Ik over mijzelf, toch is mijn getuigenis 
betrouwbaar, omdat Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben 
en waar Ik naartoe ga. Maar u weet niet waar Ik vandaan 
kom of waar Ik naartoe ga.  

15 U oordeelt met menselijke maatstaven, maar Ik oordeel over 
niemand.  

16 En wanneer Ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel 
betrouwbaar, omdat Ik niet alleen ben, maar samen met de 
Vader, die Mij gezonden heeft. 

 
Efeziërs 5:8-14 (NBV21) 
8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer 

toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht.  
9 Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.  
10 Onderzoek wat de wil van de Heer is.  
11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis 

maar ontmasker die juist,  
12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor 

woorden.  
13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar,  
14 en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: 

‘Ontwaak uit uw slaap, 
sta op uit de dood, 
en Christus zal over u stralen.’ 

 
Lied: Lied 598 (3x)              
  
Overdenking 
 
Lied: 870 vers 1, 2, 3 en 8        

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 

Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst 
 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

http://www.givtapp.net/
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1e:  KiA Noodhulp Soedan Geef via de collecte of maak uw bijdrage over op 
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Soedan of geef 
online. Bedankt voor uw gift.   
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
Orgelimprovisatie 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

 
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961  
____________________________________________________________ 
 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 c                 

    
We bidden samen het Onze Vader 

 
Slotlied: 1005 vers 1, 2, 4 en 5                                      

 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
 
 
 
Orgelspel: ‘Komt als kinderen van het Licht’ van Feike Asma (1912-1984) 
 
    *** 
MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
Wo 11-02 12.00  Kerk Open tot 14.00   
do  12-02 10.30  Koffieochtend, KC 
  12.00 Winterlunch 
za 14-02 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur    
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Vespers 40-dagentijd 
Vanaf Aswoensdag, 18 februari, worden er net als vorig jaar weer elke 
woensdag in de veertigdagentijd vespers in de stijl van Taizé georganiseerd. 
Een half uurtje bezinning, waarin stilte en muziek centraal staan.  
Welkom, om half acht in de Dorpskerk Bloemendaal! 
 

Dorpskerk cultureel 
Op zaterdag 14 maart a.s. organiseren we onder het motto “Dorpskerk 
cultureel” voor het eerst een cultureel uitje.  
In het Kunstmuseum Den Haag staat de keramist JAN VAN DER VAART 
(1931 – 2000) centraal, de vader van onze predikant Jessa van der Vaart.  
In het museum is een tentoonstelling ingericht rond deze belangrijkste 
Nederlandse keramist. Niemand als hij drukte zo’n stempel op de 
naoorlogse Nederlandse keramiek.   
U wordt tussen 10:45 en 11:00 uur in het museumrestaurant verwacht. Na 
de koffie of thee houdt Jessa een inleiding en krijgen wij een uitleg door de 
conservator moderne toegepaste kunst en vormgeving. Hierna volgt een 
rondleiding door de tentoonstelling. Na afloop zullen we in het restaurant de 
lunch gebruiken, waarna u eventueel het museum verder kunt bezoeken. 
De kosten voor dit uitje bedragen € 20,00, excl. reis en entree museum 
(museumjaarkaart is geldig).  Het uitje is alleen toegankelijk voor mensen die 
goed ter been zijn, dus zonder rollator of wandelstok.  
Opgeven bij kerkelijk bureau voor 7 maart 2026. Let op!! Max 30 deelnemers                                                                        
023 – 5241913     bureau@kerkpleinbloemendaal.nl                                                                                                                                                         
Jessa van der Vaart en Joost Lub 
 

Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
 
Alle Dag Kerk: deze week: ds. Wim Scheltens, organist Rob van Dijk 
 

 
Dienst zondag 15 februari 2026 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Jos Aarnoudse 

 
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 


