
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          zondag 15 februari 2026 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
                 ~  6e Zondag na Epifanie ~   

 
Voorganger  : ds. Jos Aarnoudse 
Ouderling van dienst : Erik Ingwersen 
Diaken   : Anneke Weenink 
Organist  : Agnes van Bekkum 
Koster   : Ewout Lensvelt 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Voluntary in a mineur van John Stanley (1712-1786) 
 
Woorden van welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: 221     

 
Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 
Bemoediging en gebed van toenadering           

 
Kyriëgebed 
                
Loflied: 869:1                          
 
Inleiding op de lezingen 
 
DE SCHRIFT 
 

Eerste lezing: Deuteronomium 30:15-20 (NBV) 
15  Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en  
      tegenspoed, tussen leven en dood.  
16  Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik   
      ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te  
      volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen,  
      dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER,  
      uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.  
17  Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe  
      laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren,  
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18  dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de  
      overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan  
      van korte duur zijn.  
19  Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze  
      tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor  
      uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,  
20  door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem  
      toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw   
      voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 
 
Lied: Psalm 119: 4, 5 en 6    

 
Tweede lezing: Matteüs 5:17-26 (NBV) 
 
17  Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen.  
      Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te 
      brengen.  
18  Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota,  
      elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.  
19  Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en  
      aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden  
      beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat  
      aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.  
20  Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de  
      schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de  
      hemel niet binnengaan. 
21  Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen  
      moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.”  
22  En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster  
      tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen  
      hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin.  
      Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.  
23  Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar  
      herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt,  
24  laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander  
      verzoenen en kom daarna je offer brengen.  
25  Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg  
      bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan  
      de gerechtsdienaar en word je gevangengezet.  
26  Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. 
 
Lied: 316: 1 en 4              
 
Overdenking: ‘Onderwijs ten leven’ 
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Lied: 695      

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e: Wings of Hope Papua 
Donaties zijn welkom op rekeningnummer BE89 9055 9741 1485 t.a.v. Wings of 
Hope Papua (Brussel).  
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

 
 
Orgelspel: Water Music Suite 1, Air Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961  
_____________________________________________________________                                  
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368 c                 

           
 

We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied: 425              
 
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  
 
Orgelspel: Uit Water Music Suite 1 HWV 348 Menuet en Hornpipe van 
                  Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 
    *** 
 

http://www.givtapp.net/
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 
di 17-02 14.30 Sierlijke Kroon, KC 
wo 18-02 10.30 Boetseren met Ernst, KC 

12.00  Kerk Open tot 14.00 
  19.30 Vesper 
do  19-02 10.30  Koffieochtend, KC 
  20.00 Filosofiekring, KC 
  20.00 Op verhaal komen, Consistorie 
za 21-02 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur  
   
Vespers in de 40-dagen in de stijl van Taizé  
In deze periode van inkeer, verstilling en bezinning is er op woensdagavond van 
19.30-20.00 uur een vesper. Een kort, meditatief moment om stil te staan bij wat  
je beweegt. Op 18 februari zijn de liturgen:Jessa van der vaart en Nicolien Smits 
De musici zijn Agnes van Bekkum (vleugel) en Isabella van der Brugge (zang) 
 

Sierlijke Kroon 
Op dinsdag 17 februari komt Kick Bras vertellen over “Vincent van Gogh als 
religieuze zoeker”. U bent van harte welkom. 
Plaats: Kerkelijk Centrum. Tijd: 14:30 uur (inloop 14 uur)    
 

Dorpskerk cultureel 
Op zaterdag 14 maart a.s. organiseren we onder het motto “Dorpskerk 
cultureel” voor het eerst een cultureel uitje.  
In het Kunstmuseum Den Haag staat de keramist JAN VAN DER VAART 
(1931 – 2000) centraal, de vader van onze predikant Jessa van der Vaart.  
In het museum is een tentoonstelling ingericht rond deze belangrijkste 
Nederlandse keramist. Niemand als hij drukte zo’n stempel op de 
naoorlogse Nederlandse keramiek.   
U wordt tussen 10:45 en 11:00 uur in het museumrestaurant verwacht. Na 
de koffie of thee houdt Jessa een inleiding en krijgen wij een uitleg door de 
conservator moderne toegepaste kunst en vormgeving. Hierna volgt een 
rondleiding door de tentoonstelling. Na afloop zullen we in het restaurant de 
lunch gebruiken, waarna u eventueel het museum verder kunt bezoeken. 
De kosten voor dit uitje bedragen € 20,00, excl. reis en entree museum 
(museumjaarkaart is geldig).  Het uitje is alleen toegankelijk voor mensen die 
goed ter been zijn, dus zonder rollator of wandelstok.  
Opgeven bij kerkelijk bureau voor 7 maart 2026. Let op!! Max 30 deelnemers                                                                        
023 – 5241913     bureau@kerkpleinbloemendaal.nl                                                                                                                                                         
Jessa van der Vaart en Joost Lub 
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Pelgrimstocht 15-17 mei 
We gaan weer pelgrimeren! 
Twee jaar geleden, in het Hemelvaartsweekend van 2024, vertrokken zo’n 50 
pelgrims vanuit de Dorpskerk in Bloemendaal om via Noordwijk en Leiden naar 
de Kloosterkerk in Den Haag te lopen. Het was een inspirerende en bijzondere 
tocht. Genoeg redenen om nu, twee jaar later, opnieuw een dergelijke tocht te 
organiseren. 
Deze keer wandelen we vanuit Bloemendaal via Noordwijkerhout en Oegstgeest 
naar de Kloosterkerk in Den Haag.  
Wil je mee? Van harte welkom! We vertrekken op vrijdag 15 mei uit Bloemendaal 
en komen op zondag 17 mei aan in Den Haag. 
Meld je voor 1 maart aan via jjvandervaart@xs4all.nl. 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 15 februari: Orgelpunt met Bert Wisgerhof 
Het podium dat geboden wordt aan jong talent in het Utrechtse muziekcentrum 
Tivoli Vredenburg is het eerste thema van deze aflevering. Het tweede thema is 
de restauratie van het Flentroporgel in de Pauluskerk van Baarn. 
 
Alle Dag Kerk: deze week: diaken André van Aarle, organist Wilbert Magré  
 
 

                                          
Dienst van Schrift en Tafel zondag 22 februari 2026 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 

 
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 


