ORDE VAN DIENST
voor de viering op

Zondag 22 februari 2026
in de Dorpskerk

aanvang: 10.00 uur

~ 1¢ zondag van de 40-dagentijd ~

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger : ds. Jessa van der Vaart

Ouderling van dienst  : Ton Bruggeman

Diakenen : Bea te Winkel, Anita de Groot,
Marie-José van Peer

Organist : Dirk Out

Koster : Adriana Verkuyl

VOORBEREIDING

Orgelspel: ‘Erbarm’ dich mein, o Herre Gott’, BWV 721
van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst - allen gaan staan

Aanvangslied: Psalm 91A

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen :Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering

Kyrié gebed

Lied om ontferming: 657 vers 1,2 en 4

Inleiding op de lezingen

DE SCHRIFT

Eerste lezing: Genesis 9, 8-17 Karel Deurloo

8 God zei tot Noach en tot zijn zonen met hem:

9 Zie, ik richt mijn verbond met jullie op
en met je nazaten na jullie
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15

16

17

met alle levende ziel die bij jullie is
het gevogelte, het vee en al het wild gedierte van de aard
bij jullie al wat uit de ark is uitgetrokken
al het levende van de aarde.
Ik richt mijn verbond met jullie op:
niet weer zal alle vlees door de wateren van de vloed
worden uitgeroeid; niet weer zal er een vloed zijn die de
aarde verderft.
God zei:
Dit is het teken van het verbond dat ik stel tussen mij en
jullie en alle levende ziel die bij jullie is
de geslachten door, voor altijd.
Mijn boog stel ik in de wolken
en die zal het teken zijn
van het verbond tussen mij en de aarde.
Als ik de wolken breng, wolken over de aarde
en de boog zich in de wolken laat zien,
dan gedenk ik mijn verbond dat er is tussen mij en jullie
en alle levende ziel in alle vlees: niet weer worden de
wateren tot vioed om alle vlees te verderven.
Is de boog in de wolken dan zal ik hem zien
om te gedenken het verbond-voor-altijd
tussen God en alle levende ziel
in alle vlees dat op de aarde is.
God zei tot Noach:
Dit is het teken van het verbond dat ik opricht
tussen mij en alle vlees dat op de aarde is.

Lied: 603

Tweede lezing: Johannes 2, 23- 3, 16 NBG aangepast

2,23

24

25

En terwijl hij in Jeruzalem was, op het Paasfeest,

geloofden velen in zijn naam,

doordat zij zijn tekenen zagen, die hij deed;

maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe,

omdat hij hen allen kende

en omdat het voor hem niet nodig was, dat iemand van de mens
getuigde;

want hij wist zelf wat in de mens was.

En er was een mens uit de Farizeeén, wiens naam was Nikodemus,
een overste van de Joden;
deze kwam ’s nachts bij hem en zei tot hem:

Rabbi, wij weten dat je van God gekomen bent als leraar,



want niemand kan de tekenen doen die jij doet,
tenzij God met hem is.

3 Jezus antwoordde en zei tot hem:
Voorwaar, voorwaar, ik zeg je: tenzij iemand opnieuw
geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.

4 Nikodemus zei tot hem:
Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is?
Kan hij dan voor de tweede keer in de moederschoot ingaan
en geboren worden?

5 Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar, ik zeg je, tenzij iemand geboren wordt
uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan.

6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees
en wat uit de Geest geboren is, is geest.
7 Verwonder je er niet over dat ik je gezegd heb:
‘Jullie moeten opnieuw geboren worden.’
8 De wind waait waarheen hij wil en je hoort zijn geluid,

maar je weet niet vanwaar hij komt of waar hij heengaat;
zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.

9 Nikodemus antwoordde en zei tot hem:

Hoe kan dit gebeuren?
10 Jezus antwoordde en zei tot hem:

Jij bent een leraar van Israél en deze dingen versta je niet?
11 Voorwaar, voorwaar, ik zeg je: wij spreken van wat we weten

en wij getuigen van wat we gezien hebben
en je neemt ons getuigenis niet aan.
12 Als ik tot jullie van het aardse gesproken heb zonder dat je
gelooft, hoe zul je geloven,
wanneer ik je van het hemelse spreek?

13 En niemand is opgevaren naar de hemel
dan die uit de hemel neergedaald is: de mensenzoon.
14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,
zo moet ook de mensenzoon verhoogd worden,
15 opdat eenieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft.
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad,

dat hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft
opdat eenieder die in hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

Lied: 487: 1 en 3 (Liedboek voor de kerken 1973)

Overdenking

Lied: 538



DE TAFEL
Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1¢: Dorcas Nederland
U kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer
NLO4 RABO 0106 2500 00, op naam van Dorcas.

2¢: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,

i GE

Orgelspel

Mededelingen door de ouderling van dienst

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368d

Tafellied: 536
Tijdens dit lied wordt de tafel toebereid

Tafelgebed

v: De Heer met u allen!

a: Zijn vrede met u!

v: Verheft uw harten!

a: Wij zijn met ons hart bij de Heer!
v: Zegenen wij de Heer onze God!
a: Hem zeggen wij dank!

V..


http://www.givtapp.net/

Zingen: Lied 404 E

v: vervolg tafelgebed
...doe dit tot mijn gedachtenis

Lied 407a

v: vervolg tafelgebed

We bidden samen het Onze Vader
Vredegroet

Lied 408 E
Nodiging
Delen van brood en wijn
Muziek tijdens het delen van brood en wijn:
Uit Suite Gothique: ‘Priére’ van Léon Boéllmann (1862-1897)
Slotlied: 978:1,2en 4
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b
Orgelspel: Uit Suite Gothique: ‘Menuet Gothique’
van Léon Boéllmann (1862-1897)

*kk

MEDEDELINGEN

Agenda
wo 25-02 12.00 Kerk Open tot 14.00

14.30 Kring Baukje Sipma, Consistorie
19.30 Vesper
do 26-02 10.30 Koffieochtend, KC

20.00 Bijbeltafel voor ongelovigen, Consistorie

za 28-02 GEEN KERK OPEN

Vespers in de 40-dagen in de stijl van Taizé

In deze periode van inkeer, verstilling en bezinning is er op woensdagavond van
19.30-20.00 uur een vesper. Een kort, meditatief moment om stil te staan bij wat
je beweegt. Op 25 februari zijn de liturgen: Jessa van der vaart en Nicolien Smits
De musici zijn Dirk Out (vleugel) en Monique van de Heijde (fluit).



Pelgrimstocht 15-17 mei

We gaan weer pelgrimeren!

Wil je mee? Van harte welkom! We vertrekken op vrijdag 15 mei uit Bloemendaal
en komen op zondag 17 mei aan in Den Haag.

Meld je voor 1 maart aan via jjvandervaart@xs4all.nl.

Programma’s van Radio Bloemendaal
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.
Online vanaf 22 februari: Aangeraakt met Teun Jan Tabak

Alle-Dag-Kerk: dhr. Jurjen te Brinke, organist Everhard Zwart

Zeven deugden

In deze Veertigdagentijd herhaalt Radio Bloemendaal de podcasts die Juup van
Werkhoven in 2023 maakte rond de zeven deugden: matigheid, moed,
rechtvaardigheid, verstandigheid, geloof, hoop en liefde.

Met de deugd van de matigheid gaan we Veertigdagentijd in. De uitzending staat
inmiddels vanaf donderdag 19 februari on-line. Daarna is er steeds op donderdag
een nieuwe uitzending.

Dienst zondag 1 maart 2026 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jaap Smit

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




