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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

-NLB 753:1,3en6
Er is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn.

Men ziet het veld aan de overkant in groene luister staan,
als Israél 't beloofde land zag over de Jordaan.

God, laat ons staan als Mozes hier hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier zal scheiding voor ons zijn.

NLB 513:1,2en 3
God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

Hemelhoog 346: 1 en 4

Ik wandel in het licht met Jezus.

Het donk're dal ligt achter mij

en 'k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Refrein

Ik wandel in het licht met Jezus

en ik luister naar zijn dierb’re stem

en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.



Ik wandel in het licht met Jezus,

o mocht ik zelf een lichtje zijn

dat straalt te midden van de wereld
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
Refrein

JdH 827:1en 2

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet

Of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

Hemelhoog 728: 1 en 2
Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,

en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan

Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,

en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan,

heffen wij dit loflied aan

Jezus komt in heerlijkheid. Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.



Aanvang dienst 12.40 uur

Wij gaan staan

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: NLB 314:1,2en 3 (staande)

Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.



Overdenking: “Alles wordt helder in het licht”

n.a.v. Openbaring 22:12-21

"2 Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om jedereen te belonen naar
zijn daden. ™ Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het
begin en het einde.”

"4 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom
beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. ™ Buiten is de
plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met
moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar
handelt.

'8 Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te
maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de
stralende morgenster.’

"7 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat
wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven
geeft.

'8 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als
iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit
boek beschreven zijn; '° en als iemand iets afneemt van wat in het boek
van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de
levensboom en van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.

20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig!’

Amen. Kom, Heer Jezus!

2! De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Korte instrumentale improvisatie
Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?
Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom




Zingen: NLB 835:1, 2,3 en 4

Jezus, ga ons voor deze wereld door,

en U volgend op uw schreden

gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen

achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad.

Krimpt ons angstig hart onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,

Jezus, geef ons kracht tot beide.

Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

In de woestenij, Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen

tot aan 't eind van onze wegen.

Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

Zegen

Uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers.

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.




Volg jij ons al via Facebook ?  alledagkerkamsterdam n
Beluister de preken via Spotify: Podcast Alledagkerk e

De complete dienst is te beluisteren op de volgende dinsdag vanaf
12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Gedrukte tekst van de preek is aan te vragen bij:

Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

www.alledagkerk.nl - voor veel informatie, het complete rooster en
het naluisteren van de dienst.

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status.
Zie website onder ‘Schenken’ of informeer bij
penningmeester@alledagkerk.nl

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van
korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook
niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor
de middagpauzediensten.

Bestuur Alle-Dag-Kerk: Ds. Dirk van Duijvenbode - voorzitter
Everhard Zwart - secretaris
secretaris@alledagkerk.nl

Jaap van Rijn - penningmeester
Doke Hoekstra - bestuurslid
Ds. Koos Staat - bestuurslid

Diensten met belangstellenden hier in de Engelse Kerk.
Komende zondag 19.00 uur: Spreker Anna Maria van Willigen
Muziek: Sarah Brandjes
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KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

18 februari

25 februari

4 maart

11 maart

18 maart

Evangelist Jurjen ten Brinke
(EO & ACCL, Amsterdam)
Organist/pianist: Everhard Zwart

Ds. Paul Visser
(PKN, Den Haag)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Ds. Koos Staat

(PKN, II/muiden)

Organist/pianist: Wilbert Magré
Ds. Teus Prins

(PKN, Aalsmeer)

Organist/pianist: Everhard Zwart
Ds. Bas van der Graaf

(PKN, Huizen)
Organist/pianist: Rob van Dijk
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