
         ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
           zondag 8 maart 2026 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 
           ~ 3e Zondag van de 40-dagentijd ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt 
Diaken   : Jan van der Kroon 
Organist  : Dirk Out 
m.m.v.   : De cantorij o.l.v. Xandra Mizée 
Koster   : Adriana Verkuyl 
  
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Uit Suite Gothique: ‘Prière’ van Léon Boëllmann (1862-1897) 
 
Cantorij zingt:  Psalm 25 John Dowland (1563-1626) 
 
Woorden van welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Psalm 25a, 1 en 2   
 
Groet 
Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer 
Allen  : Amen.    
 

Bemoediging en gebed van toenadering   

                                           Tekst: Sytze de Vries Muziek: Dirk Out  

 
V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft.   
 
Kyriëgebed 

 
Lied om ontferming: 836  
          
Inleiding op de lezingen 
 
DE SCHRIFT 
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Eerste lezing: Exodus 17, 1-7 Oosterhuis/van Heusden 
1 Zij braken op, heel de gemeente van de kinderen van Israël 
 uit de woestijn van Sin 
 en zij gingen mij monde van JHWH  
 van de ene naar de volgende rustplaats. 
 Zij legerden zich in Refidim, 
 maar er was geen water voor het volk om te drinken. 
2 Het volk twistte met Mozes, 
 zij zeiden: 
  Geef ons water, dat wij drinken. 
 Mozes sprak tot hen: 
  Wat twisten jullie met mij?  
  Wat beproeven jullie JHWH? 
3 Het volk dat daar smachtte naar water, 
 het volk ging tekeer tegen Mozes, het zei: 
  Waarom heb jij ons dan opwaarts doen gaan uit Egypte,  
  om mij en mijn kinderen en mijn kudde te laten sterven  

van dorst?  
4 Mozes schreeuwde naar JHWH: 
  Wat moet ik met dit volk? 
  Nog even en ze stenigen mij! 
 
 
5 JHWH sprak tot Mozes: 
  Ga voor het aangezicht uit van het volk,  
  neem enkele van Israëls oudsten mee 
  en de staf waarmee je de Rivier geslagen hebt, 
  neem die in je hand en ga.  
6  Hier ben ik,  
  ik zal staan voor jouw aangezicht 
  daar op die rots bij de Horeb,  
  sla op de rots,  
  er zal water uit komen, 
  het volk zal drinken. 
 En zo deed Mozes, voor de ogen van Israëls oudsten.  
7 Hij riep de naam van die plaats: 
 Massa en Meriba, Beproeving en Twist, 
 vanwege de twist met de kinderen van Israël 
 en omdat ze JHWH beproefd hadden door te zeggen: 
  Is JHWH in ons midden of niet? 
 
Lied: Psalm 42a 
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Tweede lezing: Johannes 4, 5-26 (NBV) 
 
5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond 

dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had,  
6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij 

de bron zitten; het was rond het middaguur.  
7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei 

tegen haar:  
‘Geef mij wat te drinken.’  

8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.  
9 De vrouw antwoordde:  

‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers  
een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met 
Samaritanen om.  

10 Jezus zei tegen haar:  
‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water 
vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend 
water geven.’  

11  ‘Maar heer,’  
zei de vrouw,  

‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan 
levend water vandaan halen?  

12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft 
ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook 
zijn zonen en zijn vee.’  

13  ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’  
zei Jezus,  

14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer 
dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron 
worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’  

15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen 
dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te 
komen om water te putten.’  

16 Toen zei Jezus tegen haar:  
‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’  

17  ‘Ik heb geen man,’  
zei de vrouw.  

‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’  
zei Jezus,  

18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw 
man niet. Wat u zegt is waar.’  

19 Daarop zei de vrouw:  
‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!  
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20 Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt 
men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet 
worden.’  

21  ‘Geloof me,’  
zei Jezus,  

‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in 
Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.  

22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de 
redding komt immers van de Joden.  

23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de 
Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De 
Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden,  

24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in 
geest en in waarheid.’  

25 De vrouw zei:  
‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent 
‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’  

26 Jezus zei tegen haar:  
‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’ 

 
Lied: 26 Uit Liefste lied van overzee, II  
 
Overdenking 
 
Lied: 134 uit Zangen voor zoeken en zien       

             
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 
1e: KiA Werelddiaconaat: Kansen voor meisjes in Egypte 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte ‘Meisjes Egypte’ of doneer online. Hartelijk 
dank voor uw gift!   
2e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te  
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 
Met deze QR-code kunt u                      Heeft u geen Givt-app, 
via de Givt-app geven       gebruik dan deze code 
      

 

http://www.givtapp.net/
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Orgelimprovisatie 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, 
gevolgd door het zingen van: Lied 961                           
__________________________________________________________ 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
steeds beaamd met lied 368d     

    
        
We bidden samen het Onze Vader 
 
Slotlied (staande): 655                                   

 
Zegen, met door allen gezongen: Lied 431b  
 
 
 
 
Orgelspel: Uit Suite Gothique: ‘Menuet Gothique’ van  
                   Léon Boëllmann (1862-1897) 
 
    *** 
MEDEDELINGEN 
 
Agenda 
Wo 11-03 10.30 Schilderen met Adrie 
  12.00  Kerk Open tot 14.00 
  19.30 Vesper 
do  12-03 10.30  Koffieochtend, KC  
za 14-03 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur 
 
 
 
Kerkelijk Bureau 
Vanwege vakantie is het kerkelijk bureau gesloten van 6 t/m 23 maart.  
Voor zeer dringende zaken kunt u contact opnemen met de koster  
(06-23307520). 
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Vespers in de 40-dagen in de stijl van Taizé  
In deze periode van inkeer, verstilling en bezinning is er op woensdagavond 
van 19.30-20.00 uur een vesper. Een kort, meditatief moment om stil te 
staan bij wat je beweegt.  
Op 11 maart is de liturg: Nicolien Smits 
De musici zijn Dirk Out (vleugel), Xandra Mizée en de cantorij (zang) 
    
Inzameling Sam’s Kledingactie 
Op zaterdag 28 maart tussen 10 en 13 uur staan we weer voor het kerkelijk 
centrum voor een inzameling voor Sam’s Kledingactie. We ontvangen graag 
bruikbare kleding en schoenen, in afgesloten zakken. Huishoud textiel is ook 
welkom, maar graag apart verpakt. 
De opbrengst van deze actie is ditmaal bestemd voor het King George VI 
Rehabilitation Centre in Zimbabwe. In een land waar kinderen met een handicap 
vaak worden uitgesloten of verwaarloosd, biedt dit centrum een veilige plek om 
op te groeien en te revalideren. Kinderen tussen de 3 en 20 jaar krijgen medische 
zorg, hulpmiddelen en onderwijs. Dit is essentieel om de vicieuze cirkel van 
armoede en maatschappelijke uitsluiting te doorbreken en de kinderen een 
toekomstperspectief te bieden. Zoals het revalidatiecentrum zelf mooi verwoordt 
in hun motto: “Geef nooit op!” 
 
Stem in de Stad koffie krat - Koffie inzameling voor Stem in de Stad 
In het aanloopcentrum van Stem in de Stad word je gezien, of je nou komt 
voor een warm bakje troost en een zitplek óf voor een gesprek.  
Dat is heel waardevol! 
Voorheen werd er in de Dorpskerk geregeld koffie ingezameld om Stem in 
de Stad te steunen en dit wordt gemist. We willen dus de inzameling van 
koffie nieuw leven inblazen en doen dat met het Stem in de Stad koffie krat. 
Dat komt vanaf zondag 8 maart bij de ingang van de kerk te staan. We 
zullen op de zondagen een tweede kratje in het Kerkelijk Centrum zetten. 
Het is niet onze bedoeling u te overvragen, maar hopen dat het kratje dat u 
bij binnenkomst in de kerk ziet u er ook aan herinnert om af en toe één of 
meerdere pakken te doneren. Alle merken snelfiltermaling zijn welkom. Wij 
zullen elk kwartaal een krat koffie naar het aanloopcentrum brengen. 
 
Programma’s van Radio Bloemendaal 
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren. 
Online vanaf 8 maart: Dichtwerk met Leny Deurloo  
Deze keer begint Leny haar programma met drie sonnetten van Ton Cats (1943). 
Hij was behalve dichter ook jurist, neerlandicus en leraar. Het eerste sonnet heet 
Religie. De kernzin daarin is voor mij de zin Ik heb de Schepper met zijn 
schepselen verward. Wij zijn alleen de takken, niet de stam. Het tweede sonnet 
heet Contemplatie (beschouwende overdenking). Hij beschrijft de devote rust die 
hij ervaart tijdens een verblijf in een klooster. Het derde gedicht heeft als titel 
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Werken en gaat dan ook over de relativiteit van de zin van het verrichten van 
arbeid. Dit sluit mooi aan bij het vierde gedicht, een gedicht van Leny zelf. Hieruit 
een klein citaat: […] iedereen kende hem. / Totdat hij met pensioen ging, / O, ja, 
hij wipte nog wel eens aan, / Maar toch./ Nu zwaait hij ’s morgens zijn vrouw uit / 
Zij neemt gewoon de auto, / Nu rijdt hij op de fiets onwennig / Naar de 
supermarkt. / […] Het gedicht van Leny eindigt echter niet somber; we horen zelfs 
een zeker genieten. Het programma wordt afgesloten met een kleine doordenker 
in dichtvorm van Geert Boogaard. 
 
Alle Dag Kerk: deze week: ds. Koos Staat, organist Wilbert Magré 
 
Podcast in de 40-dagentijd 
In deze Veertigdagentijd herhaalt Radio Bloemendaal de podcasts die Juup 
van Werkhoven in 2023 maakte rond de zeven deugden: matigheid, moed, 
rechtvaardigheid, verstandigheid, geloof, hoop en liefde.   
Elke donderdag staat er een nieuwe aflevering on-line, deze week staat de 
deugd verstandigheid centraal. 
 

                                          
Dienst zondag 15 maart 2026 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 

m.m.v. Passionato Strings o.l.v. Jeanny Beerkens 
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 
 


