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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

-NLB587:1,4en6

Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen

in deze nacht van duistere belangen?

Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren heel om te horen.

Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
de mens die uit de hemel is geboren.
Ik ben de gesel die hem openhaalde, ik laat hem vallen.

Zing met de psalm: geen woord is er gebroken -
de waarheid is gezien om te geloven.
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige wil ik mij buigen.

- Hemelhoog 203: 1
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na de man die sterven moest op Golgota.
Refrein: Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield
met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgota.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.

En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden:
‘Kruisig Hem!'

Refrein:

-JdH 836

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,

het symbool van vervioeking en schuld.

Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaars kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.



Refrein: 'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

Van dat ruwhouten kruis met het bloed van Gods Zoon
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;

vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht
voor een ieder die in Hem gelooft. Refrein:

- “Aanschouw het lam van God”
Aanschouw de Schepper van 't heelal, genageld aan het hout,
o liefde, Godd'lijk onbegrensd, 't was al voor uw behoud.
Refrein: Ja ik geloof, ja ik geloof, dat Jezus voor mij stierf
en dat Hij aan het smaad'lijk kruis,
mijn eeuwig heil verwierf.

Zie hoe de Man van smarten lijdt, eens willend toch met God,
met welk een eindeloos geduld, verdraagt Hij smaad en spot.
Refrein:

-Psalm42:5en7

Laat zijn trouw de dag verblijden en zijn lied de duisternis.
Tot Hem roep ik in mijn lijden, die de God mijns levens is:
Vaste grond van mijn bestaan, waarom ziet Gij mij niet aan?
Moet ik onder 's vijands slagen

thans dit somber rouwkleed dragen?

Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor de Heer, vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven

altijd aan de dood ontheven.



Aanvang dienst 12.40 uur

Wij gaan staan

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: Opwekking 614 (staande)

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,

met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept

‘Kruisig Hem!" Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,

als de Koning der Joden wordt Hij veracht.

Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan

als Hij roept ‘Het is volbracht'.

Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan. Refrein:



En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,

met ontzag en respect kniel ik voor U neer.

U bent Koning en God tot in eeuwigheid,

U bent Jezus, de hoogste Heer. Refrein:

Overdenking: “Via dolorosa - kruisweg”

n.a.v. Johannes 19: 16 - 20

6 Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen.
Jezus werd weggevoerd; '’ Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten
Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. '® Daar kruisigden ze Hem, met
twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. ° Pilatus
had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond
op: Jezus van Nazaret, koning van de Joden’. %° Het stond er in het
Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus
gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden
gelezen.

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom

Zingen: NLB 578:1,5en 6

O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,

ik acht verlies wat ik verwierf.



En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.

Ik ben gestorven, maar voorgoed
van heel de dode wereld vrij.

De aarde zelf is veel te klein

voor wie U waarlijk loven wil.

Uw liefde is een groot geheim,

zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Zegen

Uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers.

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.




Volg jij ons al via Facebook?  alledagkerkamsterdam n
Beluister de preken via Spotify: Podcast Alledagkerk e

De complete dienst is te beluisteren op de volgende dinsdag vanaf
12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Gedrukte tekst van de preek is aan te vragen bij:

Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

www.alledagkerk.nl - voor veel informatie, het complete rooster en
het naluisteren van de dienst.

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status.
Zie website onder ‘Schenken’ of informeer bij
penningmeester@alledagkerk.nl

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van
korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook
niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor
de middagpauzediensten.

Bestuur Alle-Dag-Kerk: Ds. Dirk van Duijvenbode - voorzitter
Everhard Zwart - secretaris
secretaris@alledagkerk.nl

Jaap van Rijn - penningmeester
Doke Hoekstra - bestuurslid
Ds. Koos Staat - bestuurslid

Diensten met belangstellenden hier in de Engelse Kerk.
Komende zondag 19.00 uur: Spreker Ds Taco Koster
Muziek: Ronald Knoops en Sarah Brandjes
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KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

8 april

15 april

22 april

29 april

6 mei

PAASDIENST
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Prof. em. Dr. Antoine Bodar
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Organist/pianist: Wilbert Magré

Ds. Eline Baggerman-van Popering
(PKN, Rotterdam-Overschie)
Organist/pianist: Everhard Zwart
Evangelist Johan Krijgsman

(GG, Benthuizen)

Organist/pianist: Rob van Dijk
Drs. Andries Knevel

(Theoloog en Schrijver, Huizen)
Organist/pianist: Wilbert Magré

ALLE-
DNG-
KERK



