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“Als alles duister wordt” 
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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur 

 

 

- Hemelhoog 523: 1, 2 en 3 

Ik geloof in God de Vader  

die een bron van vreugde is, 

louter goedheid en genade,  

licht in onze duisternis. 

Hij, de Koning van de kosmos,  

het gesternte zingt zijn eer, 

heeft uit liefde mij geschapen  

en tot liefde keer ik weer. 

 

Ik geloof in Jezus Christus  

die voor ons ter wereld kwam. 

Zoon van God en Zoon des Mensen,  

goede Herder, Offerlam. 

Door te lijden en te sterven,  

groot is het geheimenis, 

schenkt Hij mij het eeuwig leven,  

dat uit God en tot God is. 

 

Ik geloof dat mijn Verlosser  

door de dood is heengegaan 

en op Pasen, God zij glorie,  

uit het graf is opgestaan. 

Door het brood, ‘dit is mijn lichaam’,  

door de wijn ‘dit is mijn bloed’, 

geeft de Vredevorst mij vrede,  

maakt Hij alle dingen goed. 

 

 

 

 



- Hemelhoog 602: 1 en 2 

Liefde was het, onuitputt’lijk,  

liefd’ en goedheid, eind’loos groot. 

Toen de Levensvorst op aarde  

tot ons heil zijn bloed vergoot. 

Komt, laat ons zijn liefde prijzen!  

God geeft vreugd en dankensstof. 

Eenmaal zingen wij voor eeuwig  

in de hemel zijnen lof. 

 

Rijd als Heerser door de velden,  

Jezus, in uw grote kracht. 

Niets, niets kan U tegenhouden,  

zelfs de hel niet met haar macht. 

Voor uw naam, zo groot en heerlijk  

zinkt de vijand weg in ’t niet. 

Heel de schepping, Heer, zal beven,  

als zij U, haar Koning, ziet. 

 

- NLB 562: 1, 2 en 3 

Ik wil mij gaan vertroosten in ’t lijden van mijn Heer, 

die zelf bedroefd ten dode terneerboog keer op keer 

en zocht in zijn ellende naar troost om voort te gaan, 

tot hem wil ik mij wenden – o Jesu, zie mij aan. 

 

Hoe sloeg ik ooit uw woorden weerspannig in de wind, 

wilde niet zien of horen hoezeer ik werd bemind, 

mijn leven liep verloren, uw stem bracht mij tot staan, 

U bidt voor wie U hoonden – o Jesu, zie mij aan. 

 

Mijn Heer die om mijn zonden in doem en duisternis 

ontluisterd en geschonden aan ’t kruis gehangen is, 

al ben ik U onwaardig, mijn toevlucht is uw naam, 

mijn redder, mijn genade – o Jesu, zie mij aan. 



- Hemelhoog 176: 3, 4 en 5 

Heer, waar dan heen? Tot U alleen! 

Gij zult ons niet verstoten. 

Uw eigen Zoon heeft tot uw troon 

de weg ons weer ontsloten. 

 

Ja, amen, ja, op Golgotha 

stierf Hij voor onze zonde. 

Zijn schuldloos bloed maakt alles goed 

en reinigt ons van zonde. 

 

God onze Heer, wil tot uw eer 

ons klein geloof versterken. 

Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij, 

volgen in goede werken. 

 

- Hemelhoog 413 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft  

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft 

 

 

Aanvang dienst 12.40 uur     

Wij gaan staan 

 

Woorden van begroeting 

 

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger:   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen:             en niet laat varen het werk van Zijn handen 



Groet         

 

Zingen: Psalm 62: 1 en 4    (staande) 

 

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 

Hij immers schenkt u altijd weer 

zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen. 

Wankel dan niet, want Hij staat vast, 

Hij is, ook als het onheil wast, 

uw rots, uw enige vertrouwen. 

 

Overdenking: “Als alles duister wordt”  

n.a.v. Marcus 15: 33-34 

33 Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur 

aanhield. 34 Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met 

luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn 

God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 
 

Korte instrumentale improvisatie 
 

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader” 
 

Collecte voor de Alle-Dag-Kerk  

 

Geen contant geld bij je? 

Scan dan de QR-code voor digitale betaling 

Alle giften zijn welkom 



 

Zingen: NLB 247: 1, 3 en 5 

 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 

licht in het duister, wijs de weg omhoog. 

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 

Zegen  

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers. 

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten. 

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

 

 

 



Volg jij ons al via Facebook ?       alledagkerkamsterdam    
 

Beluister de preken via Spotify:  Podcast Alledagkerk 

 

De complete dienst is te beluisteren op de volgende dinsdag vanaf  

12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl 

Gedrukte tekst van de preek is aan te vragen bij: 

Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl 

www.alledagkerk.nl  - voor veel informatie, het complete rooster en 

het naluisteren van de dienst.  

 

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom: 

NL05INGB0000238938 / NL27RABO0127086544  t.n.v. Stichting 

Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status. 

Zie website onder ‘Schenken’ of informeer bij 

penningmeester@alledagkerk.nl 

 

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van 

korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook 

niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn. 

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor 

de middagpauzediensten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten met belangstellenden hier in de Engelse Kerk. 

Komende zondag 19.00 uur: Spreker Ds Taco Koster 

Muziek: Jan Cornelis Blokhuis 

 

Bestuur Alle-Dag-Kerk:  Ds. Dirk van Duijvenbode – voorzitter 

       Everhard Zwart – secretaris    

       secretaris@alledagkerk.nl  

       Jaap van Rijn – penningmeester 

       Doke Hoekstra – bestuurslid 

       Ds. Koos Staat – bestuurslid  

http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:annykidv@planet.nl
http://www.alledagkerk.nl/
mailto:penningmeester@alledagkerk.nl
mailto:secretaris@alledagkerk.nl


 

KO M E N D E   M I D DAG PA U Z E D I E N S T E N  
 

11 maart  Ds. Teus Prins 

   (PKN, Aalsmeer) 

   Organist/pianist: Everhard Zwart 

 

18 maart  Ds. Bas van der Graaf 

   (PKN, Huizen) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

25 maart  Ds. Anne Verbaan-van den Heuvel 

   (PKN, Bennekom) 

Organist/pianist: Wilbert Magré 

 

  1 april  Ds. Dirk van Duijvenbode 

   (PKN, Hoek van Holland) 

   Organist/pianist: Everhard Zwart 

 

   8 april  Ds. Arnold Huijgen 

   (CGK, Theoloog der Nederlanden, Kampen) 

   Organist/pianist: Rob van Dijk 

 

 

 


