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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

-NLB 280:1,3en5
De vreugde voert ons naar dit huis waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost, waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht, uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht, uw voorbedachte raad.

- Gezang 323:1en4

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem heft tot Hem

sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,
U volkomen eer bewijzen.

Kon ik als een engel eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.

Laat mij nu reeds aan U

alles mogen geven, lieve God, mijn leven.

- Hemelhoog 523

Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade, licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos, het gesternte zingt zijn eer,
heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen, goede Herder, Offerlam.



Door te lijden en te sterven, groot is het geheimenis,
schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan

en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan.

Door het brood, ‘dit is mijn lichaam’, door de wijn ‘dit is mijn bloed’,
geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

-JdH33:1,2en3

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,

Die hemel en aarde verenigt te-zaam.

Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard;

Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,

Die, om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
En d'engelen zingen voortdurend Zijn lof.

O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer,

Want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

-NLB653:1,6en7

U kennen, uit en tot U leven, verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, -
o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!



Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

Aanvang dienst 12.40 uur
(Wij gaan staan)

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: NLB23c:1-5 (staande)

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom - en niets dat mij ontbreekt.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid, ter ere van zijn naam.



Al moet ik door het doodsravijn, U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf geeft steun en veiligheid.

Terwijl de vijand toe moet zien, maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, en redt mij in gevaar.

Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis zo lang ik leven mag.

Overdenking: “Tomas en Jezus”

n.a.v. Johannes 20: 24-29

24 Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling), was er niet bij
toen Jezus kwam. > Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij
hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers
in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand
in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ ?® Een week later waren de
leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren
op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie!’ zei
Hij, ?” en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk
naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer
ongelovig, maar geloof.’?® Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn

God!"? Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je.
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom




Zingen: NLB 512:1, 2,3,4en6

O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;

uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.

Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed;

al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij U aanschouwt.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor.

Zegen

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers.

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.




Volg jij ons al via Facebook of Instagram?
alledagkerkamsterdam - @ alledagkerk_amsterdam
Beluister de preken via Spotify: Podcast Alledagkerk @

De complete dienst wordt volgende week dinsdag uitgezonden vanaf
12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Tekst van de preek is aan te vragen bij:

Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

www.alledagkerk.nl - voor informatie, het complete rooster en het
naluisteren van de dienst.

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status.
Zie website onder ‘Schenken’ of informeer bij
penningmeester@alledagkerk.nl

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van
korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook
niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor
de middagpauzediensten.

Bestuur Alle-Dag-Kerk: Ds. Dirk van Duijvenbode - voorzitter
Everhard Zwart - secretaris
secretaris@alledagkerk.nl

Jaap van Rijn - penningmeester
Doke Hoekstra - bestuurslid
Ds. Koos Staat - bestuurslid

Diensten met belangstellenden hier in de Engelse Kerk.
Komende zondag 19.00 uur: Spreker dominee Taco Koster
Muziek: Allard de Bruijne
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KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

29 april

6 mei

13 mei

20 mei

27 mei

Evangelist Johan Krijgsman
(GG, Benthuizen)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Drs. Andries Knevel
(Theoloog en Schrijver, Huizen)
Organist/pianist: Wilbert Magré

Ds. Hans van Ark

(PKN, Wapenveld)
Organist/pianist: Everhard Zwart
Ds. Teunart van der Linden

(PKN, Harlingen)

Organist/pianist: Rob van Dijk
Ds. Ad van Nieuwpoort

(PKN, Den Haag)
Organist/pianist: Wilbert Magré
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