ORDE VAN DIENST
voor de viering op

zondag 3 mei 2026
in de Dorpskerk

aanvang: 10.00 uur

~ 4¢ Zondag na Pasen ~

Voorganger : ds. Anouk Helmich
Ouderling van dienst  : Monique Brink
Diaken : Anneke Weenink
Organist : Agnes van Bekkum
Koster : Adriana Verkuyl

VOORBEREIDING

Orgelspel: Delen uit de Suite du Sixiesme Ton,
Jacques Boyvin (1649-1706)

Woorden van welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 283

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kyriégebed

Loflied: 648

Inleiding op de lezingen

DE SCHRIFT

Eerste lezing: Exodus 4:1-9 (Huub Oosterhuis en Alex van Heusden)
Mozes antwoordde en sprak:

Ze geloven me niet, ze horen niet naar mijn stem, ze zeggen

‘De Ene heeft zich aan jou niet laten zien’
De Ene sprak tot hem: Daar, in je hand, wat is dat?



Hij sprak:

Een staf.

Hij sprak:

Gooi op de grond

en het was een slang.

Mozes vluchtte.

De Ene sprak tot Mozes:

Stuur je hand, grijp hem bij zijn staart!

-Hij stuurde zijn hand en pakte hem beet

En het werd in zijn greep weer een staf —

Dan zullen zij wel geloven dat de Ene zich heeft laten zien aan jou.
De God van hun vaderen,

de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jakob.
En weer sprak de Ene tot hem

Nu, leg je hand op je borst!

Hij legde zijn hand op zijn borst,

Trok hem weer weg

En daar: zijn hand was melaats, als van sneeuw.
Hij sprak:

Nu weer je hand op je borst!

Hij deed weer zijn hand op zijn borst

trok hem weer weg

en het was weer zijn vlees.

Het zal geschieden

Als ze jou niet geloven,

De stem van het eerste teken niet horen,

Dan zullen zij wel geloven

De stem van het tweede teken.

En het zal geschieden,

Als zij ook het tweede niet geloven van deze tekenen
En niet horen naar jouw stem.

Neem dan water uit de Rivier

En stort het op het droge.

Het water uit de Rivier genomen

Zal bloed worden op het droge

Lied: 605

Tweede lezing: Exodus 4:10-17 (eigen vertaling)
Mozes sprak tot de Ene: Sorry, mijn God,

Ik ben geen man van woorden,

gisteren niet, eergisteren niet,

ook niet nu jij tot je knecht hebt gesproken,

Want zwaar van mond, zwaar van tong zo ben ik.
De Ene sprak tot hem:



wie heeft de mens een mond gegeven,

wie maakt stom, doof, ziende, blind?

Ben ik dat niet de Ene? Ga dan nu.

Ik, ik zal zijn met je mond

ik zal jou leren het woord dat jij spreken moet

Hij sprak: Ach, mijn God, stuur toch iemand die je sturen wilt
Toen ontvlamde de boosheid van de Ene tegen Mozes. Hij sprak:
Is niet Aaron, jouw broer, de Leviet?

Ik weet dat hij wel spreken kan.

Hij is al op weg om jou te ontmoeten.

Hij zal jou zien, dat zal zijn hart blij maken

Jij zult tot hem spreken.

je zult hem de woorden in zijn mond leggen,

Ik zal zijn met jouw mond en met zijn mond.

Ik zal jullie leren wat jullie moeten doen.

En hij zal voor jou, tot het volk spreken.

En het zal zijn Hij wordt jouw mond,

en jij zult voor hem tot een God zijn

Deze staf moet je in je hand nemen om daarmee de tekenen te doen.

Lied: 806
Overdenking

Lied: 647

GAVEN EN GEBEDEN

Inleiding op de inzameling van de gaven door de diaken van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1¢: Diaconie

Deze collecte zal bestemd zijn voor algemene diaconale doeleinden.

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL 75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. ‘collecte 3 mei.

2¢: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u Heeft u geen Givt-app,
gebruik dan deze code



http://www.givtapp.net/

Orgelimprovisatie

Mededelingen door de ouderling van dienst

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
steeds beaamd met lied 368f

We bidden samen het Onze Vader
Slotlied: 422
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Lied: 708: 1 en 6

Orgelspel: Variaties over liederen uit Nederlandsche Gedenck-clanck
van Adriaen Valerius (c 1575 -1625)

*kk

MEDEDELINGEN

Agenda
Di 05-05 11.00 Bevrijdingsdagprogramma Vier de vrijheid

wo 06-05 12.00 Kerk Open tot 14.00
do 07-05 10.30 Koffieochtend, KC
za 09-05 12.00 Kerk Open tot 14.00 uur

Programma’s van Radio Bloemendaal

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.
Online vanaf 3 mei: Musica Religiosa Orgelradio met Kees Schuurman

In deze aflevering, die eerder bij de IKON te horen was op 5 mei 2013, heeft
Kees Schuurman twee gasten. Hij trapt met Janno den Engelsman af, organist en
beiaardier in Bergen op Zoom. Ze spreken samen over het Ibachorgel in de Sint
Gertrudiskerk aldaar. We horen o.a. 'Herzlich tut mich Verlangen' van Johannes
Brahms en het slotdeel van de Sonate van August Ritter.

De tweede gast is Willeke Smits, tegenwoordig organist in de Hooglandkerk in
Leiden. Met haar spreekt Kees over een CD met muziek van Hendrik Andriessen,
die Willeke is gaan waarderen n.a.v. zijn 'Sonata da Chiesa'.

Hieruit klinkt in elk geval de Finale, gespeeld op het Maarschalkerweerdorgel

van de Sint Willebrordkerk in Utrecht.




Alle Daq Kerk: deze week: dhr. Johan Krijgsman, organist Rob van Dijk

Dienst zondag 10 mei 2026 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
m.m.v. de cantorij o.l.v. Xandra Mizée

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio




