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Vrijplaats voor Verdieping

1. Johann Sebastian Bach, Cantate BWV 34, O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

1. Koor

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
entziinde die Herzen und weihe sie ein.
LaR himmlische Flammen
durchdringen und wallen,

wir wiinschen, o Hochster, dein Tempel
Zu sein,

ach, laR dir die Seelen im Glauben
gefallen.

2. Recitatief (T)

Herr, unsre Herzen halten dir

dein Wort der Wahrheit fir:

Du willst bei Menschen gerne sein,
drum sei das Herze dein;

Herr, ziehe gnadig ein.

Ein solch erwahltes Heiligtum

hat selbst den groRten Ruhm.

2. Arvo Part, Veni Sancte Spiritus

Vertaling:

Kom, Heilige Geest,
laat vanuit de hemel
uw licht in ons vallen.

Kom, vader van wie tekortkomen.
Kom, bron van alle gaven.
Kom, licht voor ons hart.

Beste trooster,
intieme vriend van de ziel,
ademruimte voor wie moe is.

Rust wanneer we uitgeput zijn,
verkoeling in de hitte,
troost wanneer we huilen.

O licht dat alles mooier maakt,
vul ons van binnen
met uw aanwezigheid.
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3. Aria (A)

Wohl euch, ihr auserwahlten Seelen,
die Gott zur Wohnung ausersehn.
Wer kann ein groRer Heil erwahlen?
Wer kann des Segens Menge zahlen?
Und dieses ist vom Herrn geschehn.

4. Recitatief (B)

Erwahlt sich Gott die heilgen Hiitten,
die er mit Heil bewohnt,

so mul er auch den Segen auf sie
schitten,

so wird der Sitz des Heiligtums belohnt.
Der Herr ruft Gber sein geweihtes Haus
das Wort des Segens aus:

5. Koor

Dankt den héchsten Wunderhédnden,
dankt, Gott hat an euch gedacht.

Ja, sein Segen wirkt mit Macht,
Friede Uber Israel,

Friede iber euch zu senden.

Want zonder uw adem
verdort de mens,
raakt alles beschadigd.

Maak schoon wat vuil is,
geef water aan wat droogstaat,
heel wat pijn doet.

Maak soepel wat hard geworden is,
verwarm wat koud is,
breng terug wie verdwaald is.

Geef aan wie op U vertrouwen

uw zeven gaven van leven en geest.
Geef moed om goed te doen,

geef een weg die naar leven leidt, geef
vreugde die blijft.

Amen. Halleluja.
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3. Wolfgang Amadeus Mozart, Veni sancte spiritus in C major, KV 47

Veni sancte Spiritus:
Reple tuorum corda fidelium:
et tui amoris in eis ignem accende.

qui per diversitatem linguarum cunctarum

gentes in unitate fidei congregasti.
Alleluia.

Kom, Heilige Geest,

vervul het hart van uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Gij die door de veelheid van talen
alle volken hebt samengebracht
in de eenheid van het geloof.
Alleluia.

4. Johann Sebastian Bach, Komm, Gott Schopfer, Heiliger Geist , BWV 370

Komm, Gott Schopfer, Heiliger Geist,
Besuch das Herz der Menschen dein,
Mit Gnaden sie fill, wie du weildt,
Dass's dein Geschopf vorhin sein.

5. Stef Bos m.m.v. een jongerenkoor, Geest van Hierboven -

Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen liefhebben door uw kracht

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk

het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht

ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat

ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen liefhebben door uw kracht

ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd

ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn

ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde

en de kus die ons verzoent

ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind

ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind

en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg

met open ogen dromen

weerloos en toch sterk

Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen liefhebben door uw kracht
hemelse vrede, deel u nu mede

aan een wereld die u verwacht

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk

het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt



