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Samenzang voor de dienst vanaf 12.25 uur

-Psalm 130: 3en 4

Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

Gij al Gods bondgenoten, zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld
aan Israél bevrijding van onrecht en van schuld.

- NLB 1005: 1 en 2

Zoekend naar licht hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem
gehoord.

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

- Hemelhoog 359: 1 en 2

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten
maar nooit een vriend als Jezus is.

Wat zou ooit zijne macht beperken?



't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeén droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemd’lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!

- Sela: Een toekomst vol van Hoop
In de nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.
Refrein:

U bent God de Allerhoogste. God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen p het einde van de nacht
Refrein: 2x



Aanvang dienst 12.40 uur
(Wij gaan staan)

Woorden van begroeting

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet

Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5 (Oude berijming) (staande)

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad'ren voor Uw ogen,

In Uw huis Uw naam verhogen?

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.

Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.



Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,

En dat melden in mijn lied;

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;

En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Overdenking: “Hoop op God”

n.a.v. Psalm 42: 1-6

"Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.
2 Zoals een hinde smacht naar stromend water,

zo smacht mijn ziel naar U, o God.

3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen?
4 Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht,

want heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’

> Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe

ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God -
een feestende menigte, juichend en lovend.

¢ Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

Korte instrumentale improvisatie

Gebed en/of gezamenlijk bidden “Onze Vader”
Collecte voor de Alle-Dag-Kerk

Geen contant geld bij je?

Scan dan de QR-code voor digitale betaling
Alle giften zijn welkom




Zingen: NLB913:1,2en 4

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Zegen

Zingen: Het Wilhelmus vers 1 en 6

Na afloop van de dienst is er koffie en thee met iets lekkers.

Wij vinden het leuk om iedereen nog even te ontmoeten.
Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.




Volg jij ons al via Facebook of Instagram?
alledagkerkamsterdam - @ alledagkerk_amsterdam

Beluister de preken via Spotify: Podcast Alledagkerk @

www.alledagkerk.nl - voor informatie, het complete rooster en het
naluisteren van de Dienst.

De dienst, incl. de samenzang vooraf, wordt volgende week dinsdag
uitgezonden vanaf 12.25 uur via www.radiobloemendaal.nl

Tekst van de preek is aan te vragen bij:

Anny Kijk in de Vegte - annykidv@planet.nl

Giften, donaties en schenkingen zijn van harte welkom:
NLO5INGB0000238938 / NL27RABO0127086544 t.n.v. Stichting
Alle-Dag-Kerk Amsterdam. De Stichting heeft de ANBI status.
Zie website onder ‘Schenken’ of informeer bij
penningmeester@alledagkerk.nl

De Alle-Dag-Kerk, begonnen in 1932, kent een lange traditie van
korte diensten, waarin bezoekers met allerlei kerkelijke- maar ook
niet-kerkelijke achtergronden welkom zijn.

In het hart van Amsterdam, midden in de week, is er ruimte voor
de middagpauzediensten.

Bestuur Alle-Dag-Kerk: Ds. Dirk van Duijvenbode - voorzitter
Everhard Zwart - secretaris
secretaris@alledagkerk.nl

Jaap van Rijn - penningmeester
Doke Hoekstra - bestuurslid
Ds. Koos Staat - bestuurslid

Diensten met belangstellenden hier in de Engelse Kerk.
Komende zondag 19.00 uur: Spreker Ds. Taco Koster
Muziek: Wilbert Magré en Gemma Blaauw
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KOMENDE MIDDAGPAUZEDIENSTEN

13 mei

20 mei

27 mei

3 juni

10 juni

Ds. Hans van Ark
(PKN, Wapenveld)
Organist/pianist: Everhard Zwart

Ds. Teunart van der Linden
(PKN, Harlingen)
Organist/pianist: Rob van Dijk

Ds. Ad van Nieuwpoort
(PKN, Den Haag)
Organist/pianist: Wilbert Magré

Dhr. Jan van den Bosch

(TV presentator Hour of Power)
Organist/pianist: Everhard Zwart
Ds. Gerie Stougie

(PKN, Pernis)
Organist/pianist: Rob van Dijk
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